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Wij kregen voor Ckv de opdracht om een ritueel te bedenken. Voor dat ritueel 

moesten we eerst een stam vormen. Emma, Julia, Elina, Alex, Ely, Tommy, Joris, 

Luuk, Mara en ik waren de Ukabuka’s. Ons ritueel was het opofferen van Ely voor 

regen. We zijn een stam uit Afrika in een gebied waar veel droogte heerst. Eerst 

offeren we iemand op, daarna doen we een regendans en vervolgens komt er 

regen.  

 

Ter voorbereiding maakten we in de les een storyboard dat bestond uit de 

scenes die we gingen filmen. Vervolgens verdeelden we de rollen. Ik maakte een 

deel van het decor en in de film was ik 1 van de 4 trommelaars. Er waren dus ook 

mensen die trommelden in de stam. Ik, Alex, Emma en Elina waren diegenen. We 

hadden deze Afrikaanse trommels zelf meegenomen.  

 

We filmden in een Grote ruimte. Eerst werd iedereen geschminkt in allerlei 

kleuren. Het eerste shot was van Mara. Er werd ingezoomd op haar gezicht en zij 

trok met 2 vingers 4 zwarte strepen op haar gezicht. Op de achtergrond hoorde 

je getrommel op een bepaald ritme. We hebben van tevoren dit ritme opgenomen 

met een microfoontje en dat plakken we later achter het filmpje. Dit doen we, 

omdat zo het geluid mooier uitkomt. Nadat Mara gefilmd was filmden we een 

paar korte stukjes van de trommelaars die we uiteindelijk achter elkaar zouden 

plakken. Het slachtoffer werd naar ons toe gebracht. Hij werd op zijn knieën 

gezet en zijn keel werd doorgesneden door Tommy. Toen het slachtoffer was 

opgeofferd begonnen er mensen om de trommelaars heen te rennen en 

uiteindelijk kregen we regen. Iedereen was blij en danste. Dit is het laatste shot 

was ons filmpje. 

 

Ik vond dit een leuke opdracht, omdat je helemaal zelf iets mocht bedenken. 

Mijn hele groepje deed enthousiast mee dus dat maakte het ook leuk. Qua tijd 

kwamen we ook niet te kort, want we hebben het precies op tijd afgekregen.  
 


