Kunstautobiografie Jessamy

Mijn naam is Jessamy Roubos. Ik ben 15 jaar en opgegroeid in Zaandam waar ik nu nog steeds
woon met mijn vader, moeder, broertje en mijn 6 konijntjes.

Vanaf jongs af aan ben ik wel creatief geweest. Dit heb ik waarschijnlijk aan mijn ouders te
danken, want zij hebben beide ook altijd creatieve ideeén. Tekenen is al sinds ik een potlood vast
kon houden één van mijn grootste hobby's geweest. Het 24/7 tekenen is ook meteen mijn
vroegste herinnering op het gebied van kunst. Mijn eigen kunst dus. Als ik in de kleuterklas
mocht kiezen waar is mijn dag aan wilde besteden koos ik ervoor om in de tekenhoek te gaan
zitten. Elke dag kwam ik thuis met minstens 3 tekeningen in alle kleuren van de regenboog. Wat
opmerkelijk is aan mijn tekeningen van toen ik 4/5 jaar was is dat ik al overlappingen tekende. Ik
tekende vaak kastelen, prinsessen en mezelf met mijn familie. Al deze tekeningen heb ik nog
steeds veilig opgeborgen op zolder.

muziek

Rond die tijd was ik diehard fan van k3, maar mijn
smaak is nu wel wat veranderd. Ik vind heel veel
verschillende muziek leuk. De Spaanse muziek zit in
mijn top. Dit komt waarschijnlijk omdat Spanje mijn
vaste vakantieland is. Elke keer als ik dan een Spaans
liedje hoor krijg ik een zomers gevoel. Op de camping
draaien ze altijd vrolijke liedjes bij het zwembad en als
ik vroeger bij de kinderdisco kwam ging ik dan ook i\ \
helemaal los op ‘danza kuduro’. Mijn favoriete artiesten op dit moment zijn: Mar‘Tm Garrix en de
upcoming popartist Billie Eilish. Tk ben recentelijk ook bij een concert van Martin Garrix
geweest. Dit was echt een heel gaaf concert. Ik was erg onder de indruk, want er waren super
veel mensen, ik hou van de muziek en er was een hele gafe lichtshow. Zelf heb ik een keyboard op
mijn kamer zijn waar ik heel af en toe op speel. Ik leer dan bepaalde liedjes via youtube.

ToSca Menten Boeken
Dumm\ Vroeger las ik vaak boeken en werd ik ook vaak voorgelezen. Tk werd
de m“mmie veel voorgelezen uit de Dummie de Mummie boeken en boeken van Paul
| en de TomBe van Loon en Roald Dahl. 2 boeken van Roald Dahl die ik me nog goed kan

= Achnet’oet herinneren zijn De Reuzenperzik en De Tovervinger. Ik vond het leuk
T ; om voorgelezen te worden door mijn ouders, omdat die altijd van die

grappige stemmet jes opzette. Als ik op de basisschool zelf naar de
bibliotheek ging leende ik bijna altijd het maximale aantal boeken. Tk
weet nog dat ik boeken over De Vrolijke Dagelf jes heel leuk vond. Die
had ik altijd heel snel uit. Momenteel lees ik niet meer zo veel, maar als
ik lees dan lees ik het liefst een spannende thriller.

Sport
Atletiek is mijn passie. Ik beoefen deze sport inmiddels al 8 jaar. Toen ik 5 jaar was ging ik op

turnen. Op woensdagmiddag ging ik naar de gymzaal naast mijn basisschool. Daar maakte ik
handstanden en radslagen door de hele zaal en hing ik ondersteboven aan de ringen. Ook met
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turnen deed ik weleens een wedstrijdje. 'voeten strekken tijdens de radslag Jessamy'. Met de
tips van mijn turn juf liep ik in mijn zwarte turnpakje de zaal in en showde ik mijn beste
turnmoves. Met atletiek doe ik ook regelmatig wedstrijden. Dan loop ik natuurlijk niet in een
turnpakje de baan op, want dan word je wel heel raar aangekeken. Bijna alle atleten die ik dan zie
hebben een sporttopje of hemdje aan en hebben een sportlegging. Tijdens wedstrijden is een
clubtenue verplicht en gedurende de training mag je aan wat je wilt.

Musea

Tk kwam vroeger vaak in musea. De laatste tijd niet meer. Ik ben meerdere keren in het
rijksmuseum van oudheden geweest. Een keer was er een Dummie de mummie tour. Dit is ook 1
van mijn vroegste herinneringen op het gebied van kunst. Die is me goed bijgebleven, omdat
Dummie de mummie toen mijn lievelingsboek was. Samen met mijn opa en oma ben ik 3 uur lang in
het museum geweest, omdat ze mij niet meer weg kregen. In groep 8 zijn we met een
schoolreisje naar het rijksmuseum geweest. Daar kregen we ook een tour. Dit weet ik ook nog
goed ondanks dat ik er helemaal niks aan vond. Nog niet zo heel lang geleden ben ik bij het
tropenmuseum en het beeld en geluid museum geweest. Deze musea vond ik heel leuk.

Dit schooljaar

Ik zou graag meer willen leren over bepaalde culturen. Ik wil graag diverse kunstzinnige en
culturele activiteiten gaan ondernemen, zelf en/of met school. Tk heb samen met mijn familie
afgelopen jaar een museumjaarkaart aangeschaft. Zo kan ik misschien meer leren over
verschillende buitenlandse culturen.

Social media

Ik besteed best veel van mijn tijd aan social media. Whatsapp gebruik ik om fe kletsen met
vriendinnen en zo houd ik ook contact met mensen die ik niet zo vaak meer zie, zoals
vakantievrienden. Snapchat gebruik ik ook vaak. Ik stuur foto's en filmpjes naar vrienden en laat
ze weten wat ik aan het doen ben. Ik stuur foto's als ik op vakantie ben of als ik op een feestje
ben bijvoorbeeld. Ik ben ook actief op instagram en pinterest. Ik blijf maar doorswipen, omdat
er steeds nieuwe foto's en filmpjes in beeld komen. Ik post zelf op instagram af en toe

Kunstdisciplines

Op nummer 1 staat fotografie. Dat is ook één van mijn hobby's.
Afgelopen vakantie was ik op het eiland La Réunion. Als we dan
een wandeling door de bergen of over de vulkaan gingen maken
moest iedereen op mij wachten, want ik wilde overal foto's van
maken.

Nummer 2 is muziek. De helft van de dag heb ik oortjes in.
Muziek helpt mij om tot rust te komen of als ik verdrietig ben
word ik van bepaalde muziek weer vrolijk. Zelf speel ik heel
soms keyboard.

Op 3 staat film. Ik vond het theatermijn project heel leuk om te doen. (lees hier meer over
onder het kopje theatermijn). Ik heb er ook zelf weleens over nagedacht om regisseur te
worden. Natuurlijk vind ik het ook super leuk om films te kijken!



4: theater en musical. Ik ga met plezier naar musicals. In groep 6 ben ik naar Anastasia geweest
en vorige maand ben ik naar All Stars geweest. Allebei zijn het heel verschillende musicals, maar
ik vond ze beide erg leuk.

5 is Mode. In de kast bij mij in de woonkamer staan nog dozenvol
met topmodelboeken die ik helemaal volgetekend heb. Tk vind
mode nu nog steeds wel leuk.

6 is architectuur. Ik vond vorig jaar het thema architectuur heel
leuk. Mijn presentatie ging over de Sagrada Familia. Ik vind dit
een heel mooi gebouw en het verhaal erachter ook wel
interessant.

7: design. Ik vind design leuk, omdat je er alle kanten mee op kan.

8: dans. Ik vind het wel leuk om naar te kijken, maar zelf kan ik
niet zo goed dansen.

9: beeldende kunst. Ik vind dit vaak heel cool als het heel groot is.
Zoals in Tarragona deze menselijke toren.

10. literatuur. Deze staat op 10, want ik lees eigenlijk bijna nooit. Ik vind literatuur vaak ook veel
te langdradig waardoor ik er geen geduld voor heb.

Kunst is het maken van iets bijzonders. Het is voor de ene persoon mooi en voor de andere
niet. Het kan iets zijn wat je thuis aan de muur kan hangen of natuurlijk iets iet tastbaars
zoals musical en theater. Cultuur word voor een groot deel bepaald door taal en geloof. Ik
denk ook dat kunst een groot kenmerk is van cultuur.

Mijn verwachtingen voor het vak CKV is dat we de gelegenheid krijgen om onze creativiteit te
gebruiken. Natuurlijk krijgen we opdrachten, maar ik hoop dan dat die niet heel beperkt zijn. Tk
hoop dat ik veel zelf mag creéren en bedenken.



Deze tekening heeft Hatice van mij gemaakt.
Ik heb haar verteld dat ik aan atletiek deed en
dat tekenen één van mijn hobby’s was. Ze
dacht dat als je op atletiek zat je dan heel
lenig was, maar ik ben helemaal niet zo lenig.
Daarom heeft ze een pijltje met grote stappen
naar mij gezet. Ze heeft ook mijn konijntjes
getekend.
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Deze tekening gaat over Emma. Ik heb vrijwel
alles wat ze verteld heeft opgeschreven of
getekend.
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Deze tekening heeft Emma van mij gemaakt. Ze
heeft mij getekend en er veel informatie over
mij bijgezet. Alles wat ze heeft getekend en
opgeschreven klopt eigenlijk gewoon.

Hatice had niet zo veel hobby’s. Ze hield
vooral van lezen en muziek luisteren en ze
kon goed toetjes maken.



